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Onze wens  
 

Dat je mag vinden  
wat je zoekt.  

Dat je blijft zoeken  
als je vindt.  

Dat je de dingen  
blijft bekijken  

met de wijsheid  
van een kind.  

 
Dat elke dag één ogenblik  

je overrompelt,  
pakt of raakt.  

Dat het een jaar wordt dat 
de grootste afstand  

overbrugbaar maakt.  
 

-  Stijn de Paepe-  



 

December. Met een stevige winterprik loopt het jaar op zijn einde.  

De kerstvakantie staat alweer voor de deur. Wat vliegt een jaar toch  

telkens weer vlug voorbij. De komende tijd wordt er vast één van  

dankbaarheid, warmte, plezier, rust en mooie herinneringen.  

Vooraleer we de vakantie in duiken, blikken we samen met jullie graag 

eens terug op een eerste trimester vol met leuke activiteiten. 

 

Geniet van een warm eindejaar en een spetterende start van 2023 ! 



Elk schooljaar starten we met een nieuw thema. 

Dit jaar koos het team voor een schatkist vol verhalen. 

 

Er worden dit jaar vier thema’s in de schijnwerpers geplaatst. 

 

Eerst thema : vriendschap, tweede thema : afval, derde thema :  

pesten, vierde thema : talenten. 

 

Het eerste thema werd door enkele leerkrachten voorgesteld. 

 

Bij de kleuterleidsters werd gekozen voor de poppenkast. 

Juf Aleidis en juf Deborah hadden figuurtjes uitgeknipt. 

Als inspiratiebron gebruikten ze prentenboeken. 

Voor de peuters en de kleuters van de eerste kleuterklas gebruikten ze een verhaal over een 

klein visje. 

Voor de tweede en derde kleuterklas gebruikten ze een verhaal uit de kikkerreeks.  

Het werd een overdonderend succes.  

 

Voor het eerste, tweede en derde leerjaar werd er een toneel gespeeld door juf An De Backer, 

juf Tiara en meester Koen. 

Twee kinderen, Antje en Toontje, verveelden zicht stierlijk. Antje en Toontje vonden elk een 

schatkaart. 

Ze waren zo in de ban van hun schatkaart dat ze tegen elkaar botsten. 

Na wat getouwtrek en geruzie zagen ze in dat vriendschap hen veel verder zou brengen. 

Ze lazen hun schatkaart en vonden een schatkist. 

Die schatkist zal vol met boeken met verhalen over vriendschap. 

De kinderen van het eerste, tweede en derde leerjaar kijken al uit naar de voorleesmomenten 

in de klas. 

 

Voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar was er geen poppenkast, geen toneel. 

De kinderen van deze klassen kregen een serieuze uitdaging voor de kiezen. 

Ze moesten een code van een slot zien te kraken. 

De uitdaging was drieledig : een kuiswoordraadsel oplossen, een rebus tot een goed einde 

brengen en tot slot een sudoku oplossen.  

Alle klassen hebben, met hier en daar een beetje steun van de juf of de meester, de juiste code 

gevonden! 

Speciale vermelding voor de leerlingen van 6B! Enkele leerlingen hebben zelfs hun speeltijd op-

geofferd om de code te vinden!!  

De code was 2 7 7. Het slot kon geopend worden. In de kist zaten verhalen over vriendschap. 

 

Alle kinderen van de lagere school kunnen stickers verzamelen als ze hun best doen om er echt 

een klas vol van vriendschap van te maken. 

Welke klas zou beste vriendschapsklas worden? 



Op maandag 26 september  

trokken de jongens en meisjes 

van de Sint-Antoniusschool naar 

de Sint-Niklaaskerk.   

De leerlingen van het  

3de leerjaar verzorgden de  

eucharistieviering met als  

thema “op stap doorheen het 

schooljaar”. 



Er valt altijd wel iets te beleven ... 

Juf plakt infoblaadjes in het heen– en weerschriftje 

 

Kleuter: “juf, heb jij mijn blaadje al ingekleefd?” 

juf: “ Oh, dat weet ik niet van buiten.” 

kleuter: “Maar je weet het wel van binnen hé juf!” 
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Geen kermis zonder frietjes! 

 

Op donderdagnamiddag 29 september 2022 kregen alle kleuters  

lekkere frietjes met ketchup en mayonaise. 

Wat een feest! 

In de namiddag gingen de vriendjes van de tweede kleuterklas al eens 

een kijkje nemen op de kermis.  En wat een geluk hadden we 

daar?  We kregen maar liefst vier suikerspinnen om te  

proeven van de meneer en  mevrouw aan het kraampje! 

Van een smul– en verwendagje gesproken! 

 

Eén ding was zeker: “het heeft gesmaakt!” 

 



Onder een stralende herfstzon mochten alle kinderen van onze school naar de kermis. 

De sfeer was natuurlijk uitgelaten! Samen met de juf of de meester op een attractie mo-
gen zitten, dat is natuurlijk heel fijn. 

Peuters en kleuters genoten met volle teugen. Wie kon dit jaar de ‘flosj’ pakken? Glun-
derende gezichten bij onze kinderen en bij de juffen. 

De lagere school mocht kiezen uit drie ‘molens’. Het ging er keihard aan toe in de bots-
auto’s. In de rups werd zeer hard geschreeuwd. Daarna werden er nog snelle rondjes ge-
draaid in de ‘popcorn’. Het was echt een fijne kermiservaring! 





Op dinsdag 18 oktober trokken we naar aanleiding van de week 
van het bos met het derde en vierde leerjaar naar Liedekerke 
bos.  

Wat stond er op het programma? 

Een fikse wandeling onder leiding van een professionele bosgids 
en een stevig sportparcours.  

Dit parcours bestond uit: boogschieten, speleobox, touwen-
parcours, deathride, karretje rijden, band glijden en nog heel  
wat ander klim- en klauterwerk.  

Tijdens de middag aten we onze boterhammetjes onder een  
stralend zonnetje. Kortom het was een fantastische dag.  
Bedankt gemeente Liedekerke om dit te organiseren! 

Op de foute kersttruiendag … 

 

Kleuter:  juf kijk, ik heb een trui met  

    een kerstdier op!  
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Herfst 

 

Alle blaadjes van de bomen 

zwieren zwaaien in het rond. 

Alle blaadjes van de bomen 

vallen zacht op de grond. 

Alle blaadjes van de bomen 

maken snel een mooi tapijt. 

Maar die arme kale bomen 

zijn nu al hun blaadjes kwijt. 

 



De leerlingen van het 5de leerjaar trokken samen naar het Suske & Wiske museum in Antwerpen. 

We telden al 10 dagen van op voorhand af met een leuke aftelkalender waarop dagelijks een  

personage uit de verhalen van Suske en Wiske tevoorschijn kwam. We lazen ook heel wat albums  

en speelden spelletjes waardoor we de karakters van de personages beter leerden kennen  

(een goede voorbereiding is namelijk het halve werk  ). 

Op maandag 24 oktober was het eindelijk zover. We moesten al om 8u vertrekken met de bus.  

De leerlingen stonden met kleine oogjes maar veel enthousiasme klaar. 

Eens aangekomen maakten we op een originele manier kennis met Willy Van Der Steen. Hij zette ons 

meteen aan het werk. Samen gingen we op avontuur met Suske en Wiske. We reisden in de teletijd-

machine, ontworpen nieuwe personages, bewogen we samen met Lambik, Sidonia en Jeromeke en 

deden we nog zoveel meer. Na dit leuke avontuur stond er nog een workshop striptekenen op het 

programma. Daar kregen we heel wat leuke tips om onze eigen strip vorm te geven. 

Na het middagmaal konden we samen nog even spelen in de tuin van Willy Van Der Steen. 

Moe maar voldaan keerden we terug naar school. Het was een dag om nooit meer te vergeten. 

 

Vertelmoment peuters 

Van 21 november tot en met 25 

november was het voorleesweek.  

Voor de kleuters en lagere school 

werd een voorleeswandeling  

georganiseerd. Onze lieve  

peuters zijn nog een beetje te klein 

voor deze grote wandeling, daar-

om kwamen de diertjes uit het ver-

haal speciaal naar school voor hen! 

De zorgjuffen Melissa en Lise 

speelden het voorleesverhaal over 

de grote rode deur na in onze 

mooie leesklas. De peuters hebben 

hier duidelijk van genoten! 



Maandag 24 oktober 2022 gingen we naar het museum van Suske en Wiske.  We konden allerlei leuke en creatie-

ve activiteiten doen zoals puzzelen, passende tekstballonnen zoeken, stripfiguren bedenken, ons inleven in de 

prehistorie of de Gouden Eeuw,… 

Alle kinderen waren druk aan het werken en de resultaten waren fantastisch!  Iedereen een fijn stripverhaal met 

zelf ontworpen stripfiguren! 

Hier kunnen jullie alvast een paar verhalen lezen. 







Van 21/11 tot 25/11 was het voor-

leesweek voor de kleuters op onze 

school. Tijdens deze week ging er  

extra aandacht naar boekjes. Spijtig 

genoeg was er ook iets erg gebeurd: 

een boze tovenaar die niet van lezen 

houdt, had een lieve mevrouw beto-

verd. Samen met de kleuters dachten 

we een hele week na hoe we het 

standbeeld weer levend konden  

maken. Op vrijdag 25/11/2022 ging 

het slotmoment van door. Net zoals 

bij de lagere school werd er een ver-

telwandeling georganiseerd. Hiervoor 

trokken we naar de kerk onder bege-

leiding van de leesfeetjes juf Melissa 

en juf Lise. In de kerk zaten diertjes 

verstopt achter mooie deuren. De 

kleuters moesten goed luisteren naar 

het verhaaltje dat de dieren voorla-

zen. Als ze flink geluisterd hadden, 

kregen ze een stukje van een tover-

spreuk. Met deze toverspreuk konden 

ze het standbeeld eindelijk weer le-

vend maken. Alle kleuters slaagden 

erin om het standbeeld tot leven te 

wekken met hun spreuk. Wat een 

mooi einde van een spannende week! 

Dankjewel aan alle juffen en lieve 

(groot)ouders die meewerkten aan 

deze magische dag.  

 
 



Voorleesweek vol magie! 

Tijdens een magische vertelwandeling dompelden vertellers dit jaar de kinderen onder in een span-

nende fantasiewereld. 

Lang…héél lang geleden…heel heel héél lang geleden… leefde er eens een verhalenvertelster. De 

kinderen waren dol op haar verhalen. Alle dagen kwam er wel iemand langs om naar haar verha-

len te luisteren.  

Maar een plaaggeest die niet van verhalen hield, toverde de verhalenvertelster om tot stand-

beeld. Sinds die dag klonken er geen verhalen meer…en de kinderen bleven weg. 

De betovering kon alleen ongedaan gemaakt worden op een speciaal moment in het jaar: de 

voorleesweek! 

De kinderen gingen in de kerk op zoek naar sprookjesfiguren die hen hierbij konden helpen. 

Zo kwamen ze bij een bosnimf, een heks en een eenhoorn. Elk van hen vertelde de kinderen een stuk van 

een verhaal voor. Aan het einde kregen ze telkens een stukje van een toverspreuk. 

Op het einde puzzelden ze de toverspreuk in mekaar en zo konden ze het standbeeld terug tot leven wek-

ken. 

 

Heel veel dank aan alle ouders en grootouders die meegewerkt hebben aan  

deze magische vertelwandeling. 

Ook veel dank aan mama Vicky die dagelijks van de partij was om ons  

allen met haar schminkkunsten om te toveren tot magische  

fantasiefiguren! 

Sofie Van Damme 

Jennifer Verbist 

Christa De Smedt 

Veerle De Pauw 

Sandy Knockaert 

Johan De Cooman 

Jana Rommelaere 

Danitza Van Impe 

Kurt Thielemans 

Vicky De Milde 

Lien De Cooman 

Leslie Pieraert 

Jill Pauwels 

Fleur Pauwels 

Sanne Bronselaer 

Lieve Coekaerts 

Alina Cafmeyer 

Lieve Cobbaert 

Alena Guldemont 

Steven Schockaert 

Myriam De Backer 

Yana Rommelaere 

Leatitia Clairbois 

Shana Vaeyens 

Juf. Nele  

Juf. An 
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Tijdens een groepsgesprek rond  

Allerheiligen … 

 

“Juf,  Ik heb ook eens een rauwebrief  

in de bus gekregen”. 

In de kleuterklas  

 

Kleuter: “Juf, mijn papa gaat een nieuwe auto  

     kopen!” 

Juf:      “Oh zo leuk!” 

Kleuter: “Ja juf, een politiewagen dan is mijn  

    papa dan ook politieagent. 



De week voor de herfstvakantie stond in de zorgklas  

van de kleuters in het teken van….spinnen! 

Gedurende deze week maakten de kleuters van de  

3e kleuterklas mooie spinnenwebben op de tekentafel. 

Zo oefenden ze om mooie lijnen en bogen te tekenen! 

De 2e kleuterklas werkte goed samen om mooie  

spinnetjes te knutselen. Hiervoor gebruikten ze niet  

eens een verfborstel, maar enkel hun handjes.  

Ze moesten wel goed nadenken hoeveel pootjes de  

spin heeft. 

 

Op een regenachtige dag in de rij …. 

 

Kleuter: Juf, mijn papa komt mij      

               halen met de papaplu 
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De rode duivels en duiven … 

soms wat verwarrend bij onze 

kleuters 

 

“Kijk juf, een duivel op  

de speelplaats!” 
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Ik heb een plan 

hey, wat dacht je ervan 

in ‘t 6de  kan je me vinden 

Iedereen blij 

Ik zie het al voor mij 

we zijn een klas met  

allemaal vrienden 

Ik bouw mee aan een  

warme klas 

een klas waar dat  

we leren 

waar we samen  

kunnen leven 

er valt steeds zoveel  

te beleven 

Ik bouw mee aan een  

warme klas 

een klas waar dat  

we swingen 

waar alle kinderen  

samen zingen 

want hier pronkt  

iedereen in zijn talent 

Leren doen we dan ook 

echt efficiënt! 



In de turnles … 

 

Kleuter 1: “Juf, ik heb diaree!” 

Kleuter 2: “Ja juf, diaree dat is heel 

gevaarlijk hoor want euh… dat kan 

je niet voelen wanneer het komt.” 

Naar aloude gewoonte zijn we ook dit jaar naar het huis van de Sint geweest. 

Op donderdag 24 november stond Piet ons al op te wachten aan het huis. 

Eerst aten we rustig ons koekje op en nadien zongen we ook al enkele leuke 

Sinterklaasliedjes. Dan brachten we een bezoek aan de verblijfplaats van de 

Goedheiligman. 

Danspiet en Jodelpiet toonden ons de weg door het huis. 

We brachten een bezoekje aan de slaapkamer van de Sint. We zagen er ook 

de keuken en de eetkamer waar al dat lekkers wordt gemaakt. 

Wist je dat alles in de badkamer van de Sint, rood was? Ja, zelfs zijn shampoo! 

En toen kwamen we op de pietenverdieping! 

Wat zijn die pietjes slordig! Overal slingerden hun kleren rond. Op hun kamer, 

in de badkamer en zelfs op hun speciale pietentoilet. Vraag maar eens aan 

jullie zoon of dochter hoe dat eruitzag. 

Iedereen keek zijn ogen uit!  

Nadien kreeg iedereen honger en dan aten we onze boterhammetjes op in de 

refter van de Sint. 

Zo hebben we het volledige huis kunnen bekijken onder begeleiding van die zotte pieten.  

 

 

 

 

Juf, dat kleine jongetje van juffrouw Aleidis heeft 

aan mijn jaskap getrokken. 

 

Juffrouw Riet, heb jij mijn  

achterschoenen al gezien? 
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Op maandag 28 november 2022 trokken het derde en het vierde leerjaar erop uit. Met ons allen gingen 

we naar het speelgoedmuseum te Mechelen. Iedereen keek er naar uit! Laat ons eerlijk zijn, als er één 

ding is wat onze kinderen heel graag doen, dan is het wel spelen. Daarin blinken ze stuk voor stuk uit. 

In het museum was er van alles te beleven, maar vooral te ontdekken. Zo konden we met één druk op 

de knop de treinen, clowns en kermisattracties tot leven laten komen. We stapten ook letterlijk in het 

schilderij van Pieter Bruegel. Dit deden we samen met de gids. In de klas hadden we al heel wat over 

deze schilder geleerd. We verbaasden onze gids met onze ruime kennis. De kers op de taart was toch 

dat we echt mochten spelen in het museum. We mochten er verschillende traditionele spelen ter 

plaatse uitproberen. Dit vond iedereen heel fijn. Voor de juffen was het vooral een nostalgische reis 

naar hun eigen ‘kindertijd’. Hun jeugdherinneringen werden tot leven gebracht.  

Ook zij hebben ervan genoten. Ik denk wel dat we kunnen besluiten dat het een hele fijne uitstap was. 

Op naar de volgende!  



We hadden er lang naar uitgekeken en op dinsdag 29 november was het dan zo-

ver!  Onze grootouders kwamen op bezoek!  Omdat we met veel kleuters (en dus 

ook veel veel grootouders) zijn, werd er gezocht naar een plaats waarbij we alle 

grootouders (en zelfs enkele overgrootouders) 

konden ontvangen.  Dat werd de grote turnzaal.  Ook werd er gezocht naar een pro-

gramma waarbij de kleuters actief en van dichtbij met hun grootouder(s) konden 

bezig zijn.  Er werd gekozen voor een bewegingsomloop. 

Juf Riet, onze turnjuf, leidde samen met de kleuterjuffen en directie alles in goede 

banen. 

De grootouders werden per kleutergraad ontvangen en welkom geheten met een 

dansje op het grote podium. De sfeer zat er meteen goed in!   

Nadien volgde de omloop waarbij de grootouder(s) samen met zijn/haar/hun klein-

kind op ontdekking ging(en) op/met de aanwezige toestellen en materialen. 

Hartverwarmend was hier de spontane bereidheid van grootouders om, naast hun 

eigen kleinkind, ook een kleuter ter hand te nemen waarvan er geen grootouder 

aanwezig was. 

Daarna waren er nog twee dansjes samen met grootouders!  Dansjes met hele  

gekke bewegingen, dat zorgde voor veel plezier! 

Als afsluiting was er een kopje koffie voor de grootouders in de eetzaal.  Hele  

dankbare grootouders en kleuters om fier op te zijn, dit was een meer dan  

geslaagde, onvergetelijke grootouderdag! 





Het 2de leerjaar gaat naar de film!  

 

Op maandag 5 december kregen we hoog bezoek op school. Sinterklaas en 

Zwarte Piet kwamen naar onze klas. Wat waren we blij met onze cadeautjes 

en speculaasjes! 

We dansten de pannen van het dak voor de Sint!  

We leerden de hoofdletter ‘S’ van Sinterklaas en speelden met ons speelgoed 

in de klas. 

Als kers op de taart gingen we in de namiddag naar een leuke Sinterklaasfilm 

              kijken.  

Boeven Mammie en Stan bedachten een plannetje om Sinterklaas in Spanje te houden.  

Vol spanning keken we toe hoe de Sint en zijn Pieten opgesloten werden in het kasteel.  

De Pieten proberen verschillende mogelijkheden uit om uit het kasteel te ontsnappen.  

Wat waren we blij toen ze eindelijk alle cadeautjes op de boot hadden gezet!  

Samen met Party Piet Pablo dansten we op het einde van de film allemaal samen. 

Wat was dat een leuke dag!  

 

 

Hoogdag in onze school! 

 

Eindelijk was het zover.  In een mooie huifkar getrokken door 2 paarden kwam de Sint aangereden op onze 

speelplaats. Maar waar was Zwarte Piet? 

Uit volle borst werd er geroepen: “ Zwarte Piet!! Zwarte Piet!!” 

En wie kwam daar uit het tentje op het dak gekropen? Ja hoor, het was Zwarte Piet. Maar hij had een probleem. 

Hij kon niet van het dak want hij had zijn pantoffels aan én hoogtevrees. Gelukkig hadden we een papa die met 

een hoogtewerker kon rijden en hij hielp Zwarte Piet van het dak af.  

Zo konden Sinterklaas en Zwarte Piet toch een 

bezoek brengen aan alle kinderen. 

Op de speelzolder verzamelden we met alle 

kleuters en het eerste leerjaar en werd er ge-

danst en gezongen voor de Sint en Piet. Daar-

na werd er in de klassen volop gespeeld met 

het nieuwe speelgoed. Wat een feestelijke 

dag! 

 





Dankjewel voor jullie steun tijdens de vele acties 

 

Ook wij konden het afgelopen jaar, mede dankzij jullie steun,  

prachtige zaken realiseren.  

Zo werden de oude tafels en stoelen in de refter vervangen door 

nieuw meubilair voor onze kleuters. 

Ook hier dikke dikke merci voor alle steun! 

 

 

Dankjewel ouderraad 

 

Jullie kleuter heeft er misschien al verhalen over verteld, zijn/haar enthousiasme niet kunnen wegsteken! 

Niet alleen de kleuters maar ook het schoolteam en de ouderraad waren enorm enthousiast en dankbaar! 

De ouderraad bezorgde onze kleuters een fantastische start van het schooljaar. Dankzij de opbrengst van  

diverse activiteiten konden zij € 4000 schenken aan de school.  Voor ieder kindje per kleuterklas is een 

fietsje, geweldig! 

Dinsdag 15 november 2022 werden deze plechtig onthaald. 

Fietsen zijn niet enkel leuk, maar ook zeer waardevol in de motorische ontwikkeling van een kleuter. 

De kleuters waren alvast in de wolken. 

Ook dit schooljaar plant de ouderraad tal van activiteiten. 

Via het ouderplatform, de webiste van de school en hun eigen facebookpagina  

Ouderraad Sint Antonius Liedekerke kan u hen volgen. 

VOLG DE 

OUDERRAAD VIA 

 

https://www.facebook.com/groups/sintanantoniusouderraad/


Het tweede deel van het jaarthema : AFVAL! 

Hoe werken we als school actief mee bij het verkleinen van de afvalberg? 

Hoe zorgen we er voor dat de klassen, de gangen en de speelplaats netjes zijn en blijven? 

Kunnen onze leerlingen EN leerkrachten correct sorteren? 

 

Met een zelfgemaakt filmpje leerden we onze leerlingen hoe ze juist moeten sorteren. 

Wat is PMD? Wat is restafval? 

 

De leerlingen van de derde graad kregen een opdracht : maak een affiche in verband met het juist sorteren van 

afval.  Ook daar werd hard aan gewerkt. 

 

Helaas zien we ook dat onze speelplaats er niet altijd kraaknet bijligt. De leerkrachten zullen dus regelmatig daar 

de aandacht moeten op vestigen. Gebruikte zakdoekjes? In de vuilnisbak!  

Schil van een banaan? In de vuilnisbak.  

 

Het thema rond afval gaat nog verder in 2023. We gaan niet alleen onze speelplaats netjes houden. Enkele klas-

sen engageren zich om ook de schoolomgeving netjes te houden.  

Op deze manier zien onze leerlingen dat een nette school en een nette schoolomgeving begint bij jezelf. 



Activiteit rond reclame 

In ons thema ‘Wereldhandel’ leerden we dat reclame heel belangrijk is voor een bedrijf.  Wij bedachten zelfs 

slogans, liedjes, toneeltjes, … om reclame te maken voor onze producten.  Het was een leuke namiddag! 

Dag kleine ster aan de hemel … 

 

Op 9 april 2022 moesten wij  

onverwachts afscheid nemen van  

Sofia Acosta (11).  Het meisje zat  

bijna negen jaar bij ons op de  

schoolbanken.  Haar overlijden heeft 

ons diep geraakt.  Als herdenking 

maakten wij een siertuintje met  

kunstwerk op de kleine speelplaats.  

De vlinders typeren alvast de  

vrolijkheid waarmee Sofia in het leven 

stond.  We zullen haar nooit vergeten! 



Beste ouders, 

 

Het einde van 2022 is alweer in zicht.  Toch betekende 2022 ook weer een nieuw begin voor de ouderraad na 

twee woelige jaren van corona.  Tal van activiteiten brachten ons opnieuw samen.  Zo organiseerden we de  

Zomerse Bar, legden we de leerkrachten lekker in de watten en quizten we er samen met  jullie op los!  En hier 

houden we het niet bij: we hopen dat 2023 ons nog veel mooie momenten samen mag brengen! 

 

Onze ouderraad bestaat uit een enthousiaste groep mama’s en papa’s die zich samen zoveel mogelijk willen  

inzetten voor de school van onze kinderen.  In de eerste plaats willen we een spreekbuis zijn voor ouders naar 

de school toe om zo de betrokkenheid bij de school te vergroten.  Daarnaast wil de ouderraad eveneens de  

werking van de school ondersteunen en kunnen we dankzij de opbrengst van onze vele activiteiten een  

Financieel handje toesteken en voor leuke extra’s zorgen!  Dit hadden wij natuurlijk allemaal niet kunnen  

verwezenlijken zonder de steun en hulp van de directie, leerkrachten en jullie allemaal … de ouders.  Wij zijn 

dan ook altijd op zoek naar ouders die even enthousiast zijn als wij, die samen met ons een gezellige ouderraad 

willen uitbouwen en zich willen inzetten om onze kinderen een fijne schooltijd te bezorgen. 

 

Dit jaar doen we het net even anders.  Misschien wil je wel helpen maar zit je met tijdsgebrek?  Wij zijn steeds 

op zoek naar vrije helpers die mee willen helpen op de dag van de activiteit.  Of misschien wil je je creatieve 

geest los laten in één van onze werkgroepen of je mening geven over bepaalde belangrijke thema’s zoals  

veiligheid rondom de school of het groener maken van de speelplaats? 

 

Hebben we je interesse gewekt?  Laat het ons zeker weten als je ons team wenst te vervoegen of af en toe bij 

wil springen als vrije helper!  Ideeën, suggesties en vragen mogen eveneens gestuurd worden naar  

sintantoniusouderraad@gmail.com 

 

Wij wensen jullie allemaal een spetterend kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!  



 



Dit  artikel is er één dat je niet meteen in een editie van de Kerstkrant verwacht, toch wil je het jullie dit  

waargebeurde verhaal vertellen. 

 

Velen onder jullie weten dat ik een sportieve juf ben en de jongste tijd  geregeld met de fiets naar school kom. ’s 

Morgens vroeg met de fiets door de velden rijden op weg naar school, heeft wel iets…..  

‘s Avonds met de fiets naar huis rijden, na een drukke dag in het eerste leerjaar, is heel ontspannend.  

Dinsdag 25 oktober werd aangekondigd als een mooie nazomerdag. Ik wou er van profiteren en reed met de 

fiets naar school. Het konden trouwens de laatste mooie dagen zijn voor koning winter zich aankondigde. 

Veiligheid in het verkeer staat voor mij heel hoog aangeschreven en zien en gezien worden, vind ik heel belang-

rijk.   

 

Een HELM ? Geen probleem, zet ik wel op mijn hoofd.  Ik zal nooit met de fiets rijden zonder HELM, ook voor 

kleine ritjes, zoals naar de bakker of groenteboer op het dorp. Een fietshelm mag een verplicht item worden op 

de fiets voor klein en groot ! Een geel HESJE ? Hier deins ik ook niet voor terug. LICHT kapot ? Dan vertrekken 

we niet met de fiets ! 

Net  zoals alle andere dagen stapte ik om 7 u. op mijn fiets en vertrok vanuit Mere richting Liedekerke.  

Een traject van 13 km of ongeveer een half uurtje fietsen.   

 

Na een 10-tal minuten fietsen, vlak voorbij Haaltert, kwam ik om één of andere reden ten val. Wat er juist ge-

beurde weet ik niet meer…. Plots zag ik het fietspad naderen.  Alles ging zo vlug, dat ik geen tijd meer had om 

mezelf te corrigeren. Ik kwam met een smak met mijn hoofd  op de grond terecht.  Een aantal voorbijgangers 

hielden onmiddellijk  halt om me te helpen en in een mum van tijd zat ik bij de dokter.  

Daar werd al gauw duidelijk dat het niet zomaar een valletje was. De gevolgen  : een wonde aan mijn wenk-

brauw die gehecht moest worden, ondersteund door een prachtig blauw oog, dat later alle kleuren van de re-

genboog kreeg. Een paar kapotte geschaafde knieën. Een verschoven nekwervel met daarbovenop nog een her-

senschudding. Elke dag heb ik een foto genomen maar die bespaar ik jullie.   

 

Materiële schade was er ook  :  mijn bril was volledig stuk,  een kapotte fiets en een gebarsten helm.  

Lieve mensen, ik had gelukkig een helm op. Ik mag er niet aan denken wat de gevolgen waren geweest, als ik er 

geen  had opgezet ! Mag ik  U vragen om ervoor te zorgen dat uw kind altijd een helm draagt? Bescherm jullie 

kostbaarste bezit ! Safety first !?  

 

Ik weet dat die helmen niet altijd even ‘cool’ ogen, maar zelfs met een helm ben ik na anderhalve maand revali-

datie nog steeds niet de oude. Rustig aan zeggen de dokters. (niet echt iets voor mij) 

Ik wens jullie van harte fijne feestdagen. Wanneer jullie in 2023 een toertje maken met de fiets, denk dan eens 

aan dit artikel in het belang van uw kind. 

 

Veel liefs en een sportieve groet.  

 

Juf Ann De Brouwer 

 

 

 



Vreugde in onze school  

Dat prille, hulpeloze  

van een pasgeboren kindje.  

Wat is nieuw leven  

toch verbazingwekkend  

mooi en vertederend.  

Een zusje voor  
Finn Ghyoot K1A  

 

Jill  

18 september 2022  

Een zusje voor  
Cas Bronselaer K1B  

 

Millie  

22 september 2022  

Een broertje voor  
Cheymae L4A en Jihane 

L2B Chebki  
 

Kais  

18 oktober 2022  

Een zusje voor  
Ayden Stas K3B  

 

Inaya  

23 september 2022 

Een dochtertje voor  
juf Sarah Boom  

 

Elize  

5 oktober 2022  

Een zusje voor  
Vince Mertens K2B  

 

Ella  

28 november 2022  

Een broertje  
voor Jedaiah  

 

Ace  

24 november 2022  

Een zusje voor  
Louise L2B en Céleste 
K3B Van den Bremd  

 

Lila 
12 december 2022  

 

Je gaf me je liefde, bezorgdheid en trouw  

Ik heb genoten van de jaren met jou  

Ik weet dat het jou ook goed heeft gedaan  

maar ik zal je zo missen bij het verdergaan  

 

 

 

° 21/10/1929 

† 25/10/2022 

 

Oud-leerkracht 

Maria 

Van Damme 

 

 

 

° 20/06/1931 

† 15/08/2022 

 

Oud-leerkracht 

Yolande 

Bastiaens 

 

 

 

° 31/10/1932 

† 09/11/2022 

 

Overgrootmoeder van 

Yara L6A en Nona L2A 

Segers 

Paula 

Cobbaert 

Proficiat  

aan alle 

ouders ! 



 

 

 

° 22/05/1959 

† 09/11/2022 

Neef van 

juf Ruth 

Patrick 

Asselman 

 

 

 

° 15/12/1943 

† 30/09/2022 

 

Grootmoeder van 

Sienaert  Jules L3A 

Josiane 

Wittebrood 

 

 

 

° 02/05/1923 

†  27/09/2022 

Overgrootmoeder van 

Baten Mel L1B en Fil K2A  

Bronselaer  Cas K1B 

Simonne 

Deneys 

 

 

 

° 03/03/1955 

† 19/07/2022 

Schoonvader van juf Nele 

grootvader van 

Regniers  Felix K1B 

Etienne  

Regniers 

 

 

 

° 06/06/1952 

† 08/11/2022 

Grootvader van  

Sonck Wolf L4B en Rover L1A 

Jean-Paul 

Sonck 

 

 

 

° 06/06/1936 

† 11/11/2022 

Oom van juf Marie-Lise 

Johny 

De Reuse 

 

 

 

° 12/11/1960 

† 19/11/2022 

grootvader van 

De Cooman Levi L1B 

Marc 

Bogemans 

Wij gedenken ook 

De grootvader van Benmira Wiam L3A 

 

 

 

 

° 01/05/1938 

† 15/12/2022 

Grootvader van  

juf Lise 

Etienne 

Temmerman 

 

 

 

° 17/02/1951 

† 18/12/2022 

Grootvader van 

Loidts Chloé L3B, Tibo K3B 

Esmée K1A 

Jean-Pierre 

Loidts 

 

 

 

° 04/06/1934 

† 16/09/2022 

grootmoeder van 

Van Wassenhoven  Layra L1A 

Jeanne 

Lievens 

Heel veel sterkte ! 

Patrick was de oprichter van café Den Appel en stond 

steeds ten dienste van zijn dorpsgenoten.  Geen evene-

ment was hem teveel.  Hij bracht vreugde en plezier voor 

jong en oud.  Stond altijd klaar met raad en daad.  Altijd 

konden wij een beroep doen op jouw kokservaring en op 

jouw kookgerei. 

Beste Patrick, 

Je familie moest noodgedwongen afscheid nemen van jou.  

Talloze verenigingen verliezen een dierbaar iemand.    

Bedankt voor wat jij voor onze school hebt betekend! 

Dankjewel, het ga je goed hierboven! 



Met Kerstmis komen de ouders niet zomaar het rapport van hun kind afhalen. We maken traditioneel tijd 

om even stil te staan bij de betekenis van Kerstmis en wat dat voor ons nog kan betekenen. De eucharis-

tieviering wordt elk jaar door de leerlingen van het vierde leerjaar voorbereid.  Het kerstverhaal werd  

uitgebeeld door de leerlingen van het eerste leerjaar.  Kerst, traditioneel gezien één van de donkerste dagen 

van het jaar, zorgt voor een lichtpuntje, verbondenheid en warmte. De mooiste tijd van het jaar! 

Wij wensen iedereen van een zalig Kerstfeest en gelukkig Nieuwjaar!  

Namens de Sint-Antoniusschool Liedekerke 



Het Sint-Antoontje heeft de  

intentie voor de kerst– en  

zomervakantie te verschijnen. 

Dit als contactblaadje tussen de 

school en thuis: twee belangrijke 

plaatsen in de leefwereld van 

onze kinderen. 

School: Sint-Antoniusschool 

Opperstraat 32, 1770 Liedekerke 

www.sint-antoniusschool.be 

Redactie:  Alle kinderen van de 

school en het schoolteam 

Lay-out:  juf. Mirianne  

Verantwoordelijke uitgever:  

Iedereen 

 

 

Hele 

warme 

GEZELLIGE 

Kerstdagen 
en een heel 

GELUKKIG NIEUWJAAR 

Vol met liefde en gezondheid 

 

Volg onze avonturen en foto’s op onze website www.sint-antoniusschool.be => fotoalbum 


